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DE TAAL DER TALEN

Het meervoud van slot is sloten

Maar toch is het meervoud van pot, geen poten

Evenzo zegt men; een vat twee vaten

Maar zal men niet zeggen: een kat twee katen.

Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog.

Dus zeggen ze misschien ook van wiegen ik woog.

Neen mis! want ik woog is afkomstig van wegen.

Maar is nu ik "voog", een vervoeging van vegen.

En van het woord zoeken vervoegt men ik zocht

En dus hoort bij vloeken, misschien wel ik vlocht

Alweer mis! want dit is afkomstig van vlechten

Maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.

Bij roepen hoort riep, bij snoepen geen sniep

Bij lopen hoort liep, maar bij slopen geen sliep

Want dit is afkomstig van het schone woord slapen

Maar zeg nu weer niet, ik riep bij het woord rapen.

Want dat komt van roepen, en u ziet terstond

Zo draaien wij vrolijk in een kringetje rond

Van raden komt ried, maar van baden geen bied

Dat komt van bieden, (ik hoop dat u 't ziet)

Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood.

U ziet de verwarring is akelig groot

Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven

Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven

Men spreekt van wij drinken, wij hebben gedronken

Maar niet van wij hinken, wij hebben gehonken.

Het volgende geval, dat is bijna te bont

Bij slaan hoort, ik sloeg, niet ik sling of ik slond

Bij staan niet ik stong ik sting maar ik stond

Bij gaan hoort ik ging, en niet ik goeg of ik gond.

Een mannetjeskat, noemt men meestal een kater

Hoe noemt men een mannetjesrat, soms een rater

zo heeft het NEDERLANDS verschillende kwalen

Niettemin is en blijft het, DE TAAL DER TALEN.

Charivarius (G.Nolst-Trenite 1870-1946)

januari 2026
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December staat uiteraard bekend om de

intrede van Sinterklaas.

Het was een gezellige namiddag, zowel

voor de kindjes als voor onze bewoners.

Hier volgt een reeks fotoshoots met de

goede heilige man en zijn zwarte pieten.

Waar het goed

is te leven

januari 2026
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Wist je dat?

️W️ist je dat... januari is vernoemd naar de Romeinse god Janus? Januari kreeg

zijn naam van de god met twee gezichten. Hij keek tegelijk naar het verleden én

naar de toekomst - net als wij aan het begin van een nieuw jaar.

Wist je dat... in vele landen 1 januari een dag is vol tradities? Sommige mensen

eten dan speciale gerechten voor geluk. Zo eten ze in Italië linzen, in Spanje

druiven en in Nederland... restjes oliebollen.

Wist je dat... er vroeger bij veel gezinnen een boon in de driekoningentaart

verstopt zat? Wie de boon vond, werd 'koning(in) voor één dag'.

Wist je dat... januari vroeger ook de maand van de brieven was? Mensen

stuurden massaal nieuwjaarsbrieven, vaak met mooie handgeschreven wensen.

Veel bewoners herinneren zich vast nog hoe trots kinderen of kleinkinderen hun

brief kwamen voorlezen.

Wist je dat... de nachten al korter worden? Sinds 21 december worden de dagen

langzaam langer. In januari komt er minuut per minuut meer licht bij - letterlijk

een maand die hoop brengt.

Wist je dat... januari bekend staat als de 'theemaand'? Omdat het buiten

kouder is, drinken mensen wereldwijd in januari meer thee dan in eender welke

andere maand. Kamille en munt zijn favorieten onder senioren.

Wist je dat... sommige dieren nog steeds hun winterslaap houden in januari?

Eekhoorns, egels en vleermuizen slapen lekker verder... Misschien herkenbaar voor

mensen die graag nog wat onder hun warme deken blijven liggen.

Wist je dat... januari de traditionele maand is om nieuwjaarsbezoeken af te

leggen? Vroeger duurden die bezoeken de hele maand, niet alleen de eerste

dagen. Men ging van familie naar familie met wensen en soms een borrel.

Wist je dat... de allereerste televisie-uitzending in België gebeurde in januari

1953? Veel bewoners hebben dit nog bewust meegemaakt: zwart-witbeelden,

sneeuw op het scherm en maar een paar programma's.

Hoewel januari koud kan zijn, maken we het samen warm. Met kleine momentjes

van gezelligheid, een glimlach en een goed gesprek begint het nieuwe jaar mooi.

Op naar twaalf mooie maanden vol fijne momenten!

januari 2026



10

Oude liedjes

Louis Neefs - Laat ons een
bloem

Dit is een lied voor de mensen die

zorgen

Dat morgen de mensen al dood zullen

zijn

Dit is een lied voor de doden van

morgen

Begraven, bekist in een stenen

woestijn

Laat ons een bloem

En wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom

En het zicht op de zee

Vergeet voor een keer

Hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een

eeuwigheid mee

Je breekt en je hakt en je boort door

de bergen

Je maakt elke heuvel gelijk met de

grond

De reuzen van nu lijken morgen maar

dwergen

Vooruitgang vernielt wat er gisteren

nog stond

Laat ons een bloem

En wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom

En het zicht op de zee

Vergeet voor een keer

Hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een

eeuwigheid mee

De vis in de zeeën vergiftigd,

gestorven

Het zand op de stranden vervuild

door mazout

En jij door je tankers en chequeboek

bedorven

Je weet zelfs niet meer waar de

meeuw heeft gebroed

Laat ons een bloem

En wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom

En het zicht op de zee

Vergeet voor een keer

Hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een

eeuwigheid mee

En zo zal dan morgen het leven

verdwijnen

Verslagen door staal en gewapend

beton

De maan zal dan koud op je

nachtmerrie schijnen

Geen mens die nog weet hoe het

einde begon

Laat ons een bloem

En wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom

En het zicht op de zee

Vergeet voor een keer

Hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een

eeuwigheid mee

De wereld die moet nog een

eeuwigheid mee

Een eeuwigheid mee (herhalen)

januari 2026
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Lach van de maand

Een oudere man gaat naar de dokter. De dokter vraagt:
“En, hoe gaat het met uw geheugen?”
De man antwoordt: “Prima, dokter! Ik vergeet nooit iets.”
De dokter: “Kunt u mij dan vertellen wat u gisteren
gegeten hebt?”
De man denkt even na en zegt: “Dat ben ik vergeten…
maar verder vergeet ik nooit iets!”

januari 2026
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Pastoraal

JANUARI 2026

ONZE BESTE WENSEN!

Traditioneel spreken we op

nieuwjaarsdag, maar dat mag

uiteraard ook heel de januarimaand,

onze nieuwjaarswensen uit. Het einde

van het ene jaar en het begin van het

nieuwe jaar wordt door de

geschiedenis heen al heel lang door

verschillende volkeren en culturen

gevierd. Vaak zag én ziet men zo’n

nieuw begin als een periode van

vruchtbaarheid, nieuw leven, nieuwe

kansen en mogelijkheden.

Door die nieuwe periode van

vruchtbaarheid werd het nieuwe jaar

vroeger vaak gekoppeld aan de lente,

zoals bij de Romeinen en de

Babyloniërs. Voor de Egyptenaren

was het moment dat de Nijl voor het

eerst buiten zijn oevers trad

gekoppeld aan een nieuw begin. De

Romeinen waren diegene die

bepaalden dat 1 januari voortaan de

eerste dag van ieder nieuw jaar was.

Dit werd in het jaar 46 vóór Christus

door Julius Caesar ingesteld.

1 januari is het feest van Maria,

Moeder Gods.

Maria, dochter van HH. Joachim en

Anna, wordt op 1 januari vereerd als

Moeder van God.

Deze dag is in 1967 ingesteld als

'Internationale Dag van de Vrede'. Bij

het begin van het nieuwe jaar is het

gepast dat we Maria bekijken als

voorbeeld van het belang dat het

moederschap voor de mensheid

heeft.

Laten wij, met Maria, bij het begin

van dit nieuwe jaar, de Heer om

zijn zegen vragen over ons allen.

Moge Gods hand voor u zijn, om uw

de weg te wijzen. Achter u, om u te

beschermen.

Onder u, om u op te vangen. Boven

u, om u te zegenen. Blijf geloof en

hoop altijd houden in de toekomst.

januari 2026
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Wat je in je
hart
bewaart,
raak je
nooit meer
kwijt

De gebedsviering olv onze pastorale medewerker Katrien vindt

plaats op donderdag 8 januari en op donderdag 22 januari.

Dit gaat telkens door in de cafetaria, om 14u30.

De Werkgroep Palliatieve Zorgen legt uit:

Het eten en drinken tijdens de stervensfase

Wanneer iemand in de stervensfase niet meer kan eten of drinken, is dat

meestal een natuurlijk onderdeel van het stervensproces.

Wanneer iemand in de laatste fase van zijn leven is, heeft die steeds minder zin

in eten en drinken. De organen gaan steeds minder goed werken. De

spijsvertering raakt ook uitgeschakeld. Vaak kan het lichaam geen voedsel

verteren, wat misselijkheid en braken kan veroorzaken. Zo toont het lichaam

eigenlijk dat vocht en voeding niet meer nodig zijn.

Dat kan voor naasten heel moeilijk zijn om te zien.

Weet dat niet eten of drinken meestal geen lijden veroorzaakt in deze fase.

Dit is wat je wel kunt doen, want mondverzorging is heel belangrijk:

• Lippen invetten (bijv. vaseline of lippenbalsem

• Mond bevochtigen met een nat gaasje of sponsje

• Eventueel kleine slokjes water of ijsblokje laten smelten in de mond, alleen
als dat prettig voelt

januari 2026
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Fit en gezondFit en gezond

Tips om een droge huid te verbeteren

Veel mensen krijgen, naarmate ze ouder worden, last van een droge huid. Dat

kan jeuken, trekkerig aanvoelen of ongemakkelijk zijn. Gelukkig zijn er een

aantal makkelijke dingen die je kunt doen om je huid comfortabel en gezond te

houden.

1. Hydrateer van binnenuit

Water, thee of suikervrije dranken zijn goede drankjes. Drink regelmatig kleine

beetjes, verspreid over de dag.

2. Gebruik een zachte, voedende crème

Smeer de huid dagelijks in met een milde, hydraterende crème of lotion. Dit kan

het beste na het wassen of douchen, wanneer de huid nog licht vochtig is.

3. Vermijd te heet water

Warm water is prettig, maar heel heet water maakt de huid sneller droog. Een

korte douche met lauw tot warm water is beter voor de huid.

4. Kies milde verzorgingsproducten

Gebruik zeep en doucheproducten zonder sterke parfums of alcohol. Deze

kunnen de huid uitdrogen en irriteren. Mildere producten zijn zachter en helpen

de huid in goede conditie te blijven.

5. Bescherm de huid tegen koude en wind

In de winter kan de lucht veel droger zijn. Het helpt om buiten een sjaal of

handschoenen te dragen, en binnen een verzorgende crème te gebruiken om

de huid extra te beschermen.

6. Draag comfortabele kleding

Kleding van zachte stoffen, zoals katoen, voelt prettiger aan op de huid dan

ruwe stoffen. Vermijd ook kleding die te strak zit, want die kan schuren of

irriteren.

7. Winterhanden en wintervoeten

In de koude maanden kunnen handen en voeten rood, pijnlijk of gezwollen

aanvoelen. Dit wordt veroorzaakt door snelle temperatuurwisselingen tussen

koude buitenlucht en warme binnenruimtes.

Wat helpt?

• Trek warme sokken en handschoenen aan, ook binnen als het fris is.

• Warm koude handen of voeten langzaam op—niet direct bij een radiator of

warm water.

januari 2026
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Train je brein

Los de volgende rebus op :

Antwoorden:

1=b |2=a| 3=b | 4=c|

Rebus: Driekoningentaart

recept: Rijst, pot, melk, zacht, suiker, vanille extract, koken, dikte, kommetje,

bruine
1.Welke van de volgende gerechten is
een typisch Belgische soep die
vaak wordt geserveerd
met gehaktballetjes?
a) Hutsepot

b) Tomatensoep met balletjes

c) Stoofvlees

2.Het gerecht konijn kan een

combinatie zijn van zoet en hartig.

Welke van de ingrediënten speelt een

belangrijke rol in dit gerecht?

a) Pruimen

b) Appelen

c) Perziken

3.Hutsepot is een klassiek Belgisch

wintergerecht.

Wat is het

belangrijkste ingrediënt in hutsepot?

a) Boerenkool

b) Aardappelen en wortelen

c) Pompoen

4.Stoofvlees is het lekkerste met

frieten. Welk vlees wordt meestal

gebruikt voor stoofvlees?

a) Konijn

b) Kip

c) Varkensvlees

Vul de lege plekken in en maak jouw eigen versie van grootmoeders

rijstpap!

Neem ______ en zet het in een ______.

Voeg er ______ bij, totdat de rijst net onder de vloeistof staat.

Zet de pan op een ______ vuurtje.

Wanneer de melk begint te koken, voeg je ______ toe om de pap zoet te

maken.

Voeg een beetje ______ toe voor wat extra geur en smaak.

Blijf roeren en laat de rijst zachtjes _______________.

Wanneer de pap de gewenste ______ heeft, haal je de pot van het vuur.

Schep de rijstpap in een ______

Serveer indien gewenst met wat __________ suiker.

Smakelijk eten!
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De Kracht van de Bingo

Toen zoon Peter de leefgroep

binnenkwam, zag hij meteen de

bewoners van het WZC in een kring

zitten, geconcentreerd op hun bingo-

kaarten.

Het geroep van 'de cijfers' door de

ergotherapeut vulde de ruimte.

Weer bingo, dacht Peter bij zichzelf.

De typische rusthuisactiviteit. Dit is wat
ze hier doen? Gewoon een simpel
spelletje?

Hij liep naar zijn vader, Jan, die alert

naar het getrokken nummer keek.

“Wat is dit nou weer voor een
activiteit, vader?” vroeg hij, nog steeds

een beetje sceptisch.

Maar toen hij dichterbij kwam, merkte

hij iets anders.

Zijn vader zat rechtop in zijn stoel, zijn

ogen vast op de kaarten. Telkens als er

een nummertje werd getrokken,

volgde hij met volledige aandacht,

helemaal in het spel. Dit was geen

spelletje voor hem; dit was een

moment van focus.

Peter keek om zich heen en zag hoe

iedereen zich volledig betrokken

voelde.

“Het gaat niet om de prijs,” zei Jan,

terwijl hij zijn kaart verder afstreept.

Nu begreep Peter plots waarom bingo

zo populair was. Het ging niet om

winnen, maar om het samen zijn. Het

gaf de bewoners iets om te delen, een

moment van interactie en plezier.

Sommigen glimlachten, anderen

fronsten in spanning, en een paar

mensen fluisterden zachtjes met

elkaar over hun kaarten.

“Nummer 6!” en Peter zag zijn vader

even opkijken. Dit was geen tijd voor

afleiding. Het winnen van bingo was

misschien niet het belangrijkste, maar

de ervaring eromheen maakte het zo
bijzonder.

En toen was het zover. Vader Jan riep '

Bingo!' en de groep applaudisseerde.

“Dank je,” zei Jan, met een glimlach en

glinstering in zijn ogen. “Het was fijn
om even iets te winnen.”

En voor Peter, die altijd dacht dat het

'maar een spelletje' was, werd het nu

duidelijk: soms zijn het juist die

kleine momenten die de grootste

betekenis hebben.

DeMEN(S)tie

januari 2026
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We vieren mee met...

De jarigen van januari worden gevierd op 26 januari op de afdeling

Proficiat aan:

IN DE
KIJKER

Armand Van Heddegem

Adrienne Gillis

Elza Bracke

Marcel Van Wynsberge

Cecile Van Damme

08/01/1936

09/01/1932

12/01/1924

23/01/1934

28/01/1929

Een positieve noot

De eerste keer lukte
het niet,

de tweede keer lukte
het van de eerste keer

90 jaar

94 jaar

102 jaar

92 jaar

97 jaar

Personeelsleden:

Khadiya Belhaj

Jocelyne De Meester

Sofie Van De Sype

4 januari

4 januari

23 januari
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JAARTHEMA
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2 JANUARI: Nieuwjaarsbrieven

Op vrijdag 2 januari komen we voor jullie Nieuwjaarsbrieven voorlezen op kamer.

12 JANUARI: Bakken

Op afdeling Morgenster gaat Sofie iets lekkers bakken. Jullie mogen een handje

meehelpen of kom meegenieten van het lekkers om 14u15.

13 & 15 JANUARI: Nieuwjaarsrecepties met familieleden

We klinken op het nieuwe jaar op eigen afdeling van 17u tot 19u.

19 JANUARI: Handwerkclub

Op maandag 19 januari vindt de handwerkclub plaats op afdeling de Lelie om 14u.

20 JANUARI: Feestmaaltijd

Op dinsdag 20 januari genieten we van een heerlijk feestmaal met op het menu

konijn! Iedereen welkom voor het aperitief om 10u30 in de leefruimte.

26 JANUARI: Verjaardagsfeest

We vieren de jarigen van de maand januari op afdeling met een lekker stukje taart

gevolgd door een spel.

JANUARI

Wat heeft de toekomst in petto?

• 2/02: Maria Lichtmis met pannenkoekenbak. Familie zal uitgenodigd worden

om samen een pannenkoek te eten, verplicht in te schrijven !

• 13/02: Carnavalsfeest met DJ Wim in de cafetaria

• 24/02: Uitstap naar schooltje in Oombergen, we zingen samen met de

kleutertjes liedjes uit de oude doos
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