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Maandweetjes
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OUDERENWEEK

November, de stille maand. De

dagen van kleurloos grijs in de lucht

en van alles wat naar voorbij en

vergeten ruikt. De herfst al

uitgestorven en toch nog geen

winter. Alleen binnen wordt het nu

beter, met warmte achter de

gordijnen en de lampen vroeger

aan.

De maand november is traditioneel

de maand van de ouderen.

Jullie horen erbij, jullie moeten actief

blijven, niet geleefd worden maar

zelf jullie leven blijven bepalen.

Zorg dragen voor jullie is de

kernopdracht van ons

woonzorgcentrum. Het streefdoel is

uiteindelijk geluk voor jullie te

realiseren. Ondanks jullie hoge

leeftijd, graad van afhankelijkheid,

frequente verlieservaringen… willen

we jullie laten aanvoelen hoe

waardevol jullie zijn voor ons

(familie, vrienden, medebewoners,

medewerkers, het zorgteam).

De ouderenweek vindt plaats van 17

tot en met 23 november. De week

zet jullie in de kijker. Erbij wezen is

de boodschap want het wordt een

feestelijk programma niet alleen in

die week maar de hele periode. De

maand november wordt bijzonder

geaccentueerd maar is eigenlijk

doorheen het hele jaar aanwezig.

Wij hopen dat jullie deze weken en

alle dagen van het jaar genieten van

iedere dag die gevuld is met wat

extra aandacht.

“Hoe ver je het brengt in het leven

wordt bepaald door je

zachtmoedigheid tegenover de

jeugd, erbarmen met ouderen,

sympathie met ambitieuzen en

verdraagzaamheid tegenover

zwakken en sterken want er komt

een dag dat je al die fasen zult

hebben doorleefd.”

November 2025
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We brachten een bezoek aan de boerderij van onze collega Sofie waar we een

interessante rondleiding kregen met aansluitend heerlijke rijstpap klaargemaakt

door de oma. Letterlijk op grootmoeders wijze met verse melk van haar koetjes.

November 2025
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Wist je dat?

Wist je dat… november vroeger “herfstmaand” werd genoemd?

Het is de maand waarin de herfst echt tot zijn einde komt en de bomen hun laatste

bladeren verliezen.

Wist je dat… in november vaak de eerste kaarsjes van het seizoen worden

aangestoken?

Langere avonden maken het gezellig om lichtjes aan te steken en een warme sfeer

in huis te brengen.

Wist je dat… veel vogels in november zich verzamelen om te trekken? Eenden,

zwanen en ganzen vliegen in grote groepen naar warmere oorden.

Wist je dat… in november de oogst van knolgewassen zoals aardappels,

wortels en bieten op zijn hoogtepunt is? Een perfecte tijd voor stamppot en

andere winterkost.

Wist je dat… november gemiddeld de meeste regen van het jaar kan hebben?

Daarom wordt deze maand soms ook wel de ‘regenmaand’ genoemd.

Wist je dat… egels zich in november klaarmaken voor hun winterslaap?

Ze zoeken een beschut plekje en houden zich vanaf dan rustig tot het voorjaar.

Wist je dat… de nachten in november langer zijn dan de dagen?

Het wordt vroeg donker, waardoor het buiten vaak knus en stil aanvoelt.

Wist je dat… kunstenaars en fotografen in november graag het zachte, grijze

licht gebruiken?

Het geeft een speciale sfeer aan landschappen en stadsgezichten.

Wist je dat… warme chocolademelk in november extra lekker smaakt?

Het is de ideale maand om iets warms te drinken en op te warmen na een frisse

wandeling.

November is misschien grijs en kort van dag,

maar het is ook een tijd van warmte en gezelligheid.

Met een kaarsje, een dekentje en een goed gesprek wordt het

een mooie maand vol kleine geluksmomentjes.

November 2025
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Lach van de maand

Er komt een man bij de dokter en die zegt: "Ik heb zo'n pijn, rechts onderaan mijn
borst en er zit een hele bult." De man moet zich uitkleden en de dokter onderzoekt
hem. De dokter roept uit: "Tjonge, wat een grote lever! Wat drink jij?" Zegt de man:
"Maakt niet uit. Wat heb je in huis?"

Twee koeien staan in de wei. De ene staat hevig heen en weer te schudden. Vraagt de
ander: "Wat ben jij nou aan het doen? " Zegt de ander: "Ik ben morgen jarig, dus ik
ben alvast de slagroom aan het kloppen."

November 2025
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Pastoraal

November

De maand november wordt vaak
gezien als de maand om even te
bezinnen. Het is ook de maand van
Allerheiligen en Allerzielen, waarin we
nog eens extra het verlies van
dierbaren herdenken.
Want het gemis van en de
herinnering aan een verloren naaste
is natuurlijk niet te plaatsen in een
hokje, in een maand. Het is vaak een
levenslang proces, dat op
verschillende momenten en situaties
weer nadrukkelijk voelbaar is.
Christenen geloven dat het niet
gedaan is wanneer het aardse
bestaan ophoudt. En dit is in onze
moderne oren niet zo evidentÉ

Toen Jezus met deze hoopvolle
boodschap kwam, was dat volkomen
nieuw. Zoals Hij had nog nooit
iemand gesproken. Vlak voor zijn
dood had Hij tegen zijn leerlingen
gezegd: ÒIk ga heen naar God, mijn
Vader. Ik ga er voor jullie een plaats
bereiden. Eerlijk waar. Je kunt me
geloven. Als het niet zo was, had ik
het je eerlijk gezegd. Dat weet je.Ó
Al waren de mensen het ook daar niet
echt over eens. Maar dat je dan bij
God terecht zou komenÉ Waar
haalde Hij dat idee vandaan? Daar
was nog nooit iemand opgekomen.
En nog gekker, te menen dat Zijn
leerlingen na de dood daar ook
terecht zouden komen. De apostel
Paulus noemde ieder die zich aan
Jezus vasthield ÕheiligeÕ, ook nog
levende volgelingen.
Later werd dat woord alleen gebruikt
voor gelovigen die in leven en sterven
zozeer op Jezus hadden geleken, dat
niemand eraan kon twijfelen: die
m—eten wel bij Jezus in de hemel
terecht gekomen zijn.
Er zijn offici‘le lijsten van kerkelijk
erkende heiligen. Maar er zijn
ontelbaar meer overledenen die niet
op een offici‘le lijst staan, van wie
niemand eraan twijfelt dat ze bij God
zijn opgenomen. Heiligen... Misschien
heb jij in je omgeving of zelfs in je
eigen familie er zelf wel gekendÉ
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Wat je in je
hart
bewaart,
raak je
nooit meer
kwijt

Afscheid
Albert De Maeseneire
Hedwige Piens (Zilverblad)

26 september 2025
27 september 2025

De gebedsvieringen onder leiding van Katrien vinden p laats op donderdag 13
en donderdag 27 november om 14u30 in de cafetaria.

Wist je datje vanuit de palliatieve
werkgroep... Wat is een
zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht is een document
waarin je iemand aanwijst om jouw
financi‘n en persoonlijke zaken te
regelen als je dat zelf niet meer
kunt, bijvoorbeeld door ziekte of
ouderdom.

Het belangrijkste doel is om te
voorkomen dat een rechter een
bewindvoerder moet aanstellen. In
plaats daarvan kies je zelf een
persoon die je vertrouwt.

Je kunt een zorgvolmacht zelf
opstellen, maar het is aan te raden
dit bij een notaris te doen. Zo ben je
zeker van je juridische geldigheid en
wordt de volmacht officieel
geregistreerd.

November 2025
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Fit en gezondFit en gezond

Rouw, ken jij dat ook?

Rouw kan op elke leeftijd zwaar zijn, maar als

oudere speelt vaak mee dat je al meer

verlieservaring hebt, dat je eigen lichaam of

gezondheid verandert, en dat je netwerk kleiner

kan worden. Er zijn wel manieren om rouw

draaglijker te maken:

1. Erkenning en ruimte geven

• Herinneringen ophalen en het verlies blijven

benoemen kan helpen, ook jaren later.

• Schrijf een dagboek: noteer elke dag kort hoe

je je voelt, of schrijf brieven aan degene die je

mist. Of plak foto’s en schrijf herinneringen

erbij.

2. Sociale verbinding zoeken

• Bel- of bezoekmomenten: maak een lijstje met mensen die je graag

spreekt en plan regelmatig contact.

• Groepsactiviteiten: sluit je aan bij een rouwgroep, een

seniorenvereniging of een hobbyclub.

• Vrijwilligerswerk starten: anderen helpen kan ook jouw eigen gevoel

van waarde versterken.

3. Structuur en zingeving

• Dagelijkse rituelen en bezigheden (wandelen, tuinieren, koken) bieden

houvast.

• Je kan ook op zoek gaan naar nieuwe manieren om herinneringen

levend te houden bv. door verhalen door te geven aan

(klein)kinderen.

4. Lichaam en geest ondersteunen

• Regelmatig bewegen, gezond eten en voldoende slaap maken

emoties beter hanteerbaar.

• Ontspanningsoefeningen, muziek luisteren of creatief bezig zijn

kunnen een uitlaatklep bieden.

Belangrijk: rouw 'slijt' niet altijd helemaal, maar kan wel lichter worden als

er ruimte is voor herinnering én voor nieuwe ervaringen.

November 2025
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1. Ik ben gemaakt van bijenwas en ik zorg ervoor dat m eubelen en
vloeren beschermd zijn en proper zijn.

2. Ik ben een voorwerp en ik zorg ervoor dat je je eten kan meenemen op
een trip.

3. Ik ben een donkerbruin hard snoepje en ik smaak naa r karamel.

4. Ik was de wekker van vroeger. Zo maakte ik iedere en wakker door
bijvoorbeeld op het raam te tikken.

5. Ik voorzag de juiste brandstof voor je voertuig en  assisteerde bij het
tanken.

6. Door de komst van aardgas verdween mijn werk. Ik br acht kolen aan
huis.

7. Ik zorgde ervoor dat je tekst kreeg op papier, zo nder pen, en ook nog
zonder computer en printer.

8. Ik zie eruit als een zwarte emmer en ik werd gebr uikt bij de
kolenkachel.

9. Ik ben gemaakt van hout en ik word gedragen aan d e voeten.

10. Ik ben een doos om je sigaren in te bewaren.

Rarara ... wie of wat ben ik?

Oplossingen:
1. Boenwas 2. Knapzak 3. Borstbollen 4. Porder 5. Pompbediende 6.

Kolenboer 7. Typmachine 8. Kolenkit 9. Klompen 10. Sigarendoos
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DeMEN(S)tie

Dementie is meer dan gewoon wat
vergeten. Soms lijkt het alsof die
persoon langzaam wegzinkt, terwijl hij
of zij toch nog gewoon naast je zit.
Clouseau vangt dat gevoel prachtig in
hun lied “Vonken & Vuur”, met zinnen
als: “Even leek ik niet te leven, zonder
reden radeloos en uitgeteld.”

Die woorden geven precies weer hoe
het kan voelen als je ziet hoe iemand
verandert door dementie. Alsof het
leven even stilvalt en de verbinding
weg is.
Die leegte en het verdriet zijn zwaar
om te dragen. Maar dan is er ook
hoop. Zoals in de regel: “Maar nu leef
ik beter dan ooit.” Want ook bij
dementie zijn er momenten van een
glimlach, een bekende blik, een zachte
aanraking die zegt: “Ik ben hier nog.”

En dat is wat liefde zo krachtig maakt.
Zoals het lied zingt: “Jij geeft me
vonken en vuur, gevaarlijk maar van
lange duur.” In de wereld van dementie
betekent dit dat die liefde blijft
branden, zelfs als alles moeilijk wordt.
Dementie brengt een emotionele
storm met zich mee — verdriet, angst,
verwarring.

Maar ook momenten van intense liefde
en verbondenheid. Samen die storm
doorstaan maakt de band juist sterker.

En dan is er nog die strofe: “De kick die

ik echt wou.” Misschien klinkt dat als
opwinding of verlangen, maar in deze
context krijgt het een heel andere
betekenis. Voor familie en dierbaren is
die ‘kick’ soms een klein moment van
herkenning, een blik die zegt: “Ik weet
nog wie je bent,” of een glimlach die
plotseling verschijnt.

Wat kun je als familie doen?
Koester die vonken. Dat kan een
moment zijn waarop je samen lacht om
een herinnering, of wanneer je hand
in hand zit, zwijgend maar verbonden.
Blijf praten, ook als het lijkt alsof er
geen antwoord komt — jouw stem is
een brug naar die ander. En muziek,
zoals “Vonken & Vuur”, kan
herinneringen en emoties wakker
maken waar woorden niet meer
toereikend zijn.

Denk eraan: die vonken zijn
kostbaar. Houd ze vast, en laat
het vuur branden.
Want liefde gaat nooit uit, ook
niet bij dementie.

Vonken van het hart.
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We vieren mee met...

De jarigen van november worden gevierd op maandag 24 november op de

afdeling

Proficiat aan:

Bewoners:

IN DE

KIJKER

Gerarda Van Durme

Bernisse Becqu�

Gilberte Somers

10 november 1935

19 november 1930

19 november 1929

Een positieve noot

OUDER WORDEN
MET EEN JONG
HART IS KUNST

90 jaar

95 jaar

96 jaar

Personeel:

Anneke De Bo

Jonas Quintyn

Jolien Heyse

Nathalie Vanoverschelde

Stefaan Wolfcarius

Noor Van De Maele

Tania Vermeersch

Barbara Sedeyn

1 november

13 november

14 november

15 november

16 november

17 november

26 november

27 november
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JAARTHEMA
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