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DE BESTE WENSEN

Kort maar krachtig:

2024 wordt prachtig!

Met het eerste nummer van dit nieuwe jaar

wensen we al onze lezers een gezond en

hartverwarmend 2024 toe.

Een nieuw jaar… een tijd van wensen…

Ik wens je moed om hartelijk te blijven,

te midden van mensen die soms koud en hard

zijn.

Ik wens je bemoediging om in jezelf te geloven

en ook wel eens een nederlaag om nooit

overmoedig te worden.

Ik wens je vreugde al de dagen van je leven

maar ook wat pijn om die blijdschap te

waarderen.

Ik wens je troost die je droefheid mildert

en humor die je leert te relativeren.

Ik wens je moed

om alle tegenslagen sereen te dragen.

Ik wens je veel zon en ook wat storm

die pit geeft aan het leven.

Ik wens je vrede met alle mensen

maar ook in het diepste hoekje van je hart.

Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen

om in de goedheid van het leven te geloven.

Wat ik je nog meer kan wensen,

is een diepe liefde die alles zinvol maakt.

2024, een jaar vol nieuwe kansen en dromen.

Mijn wens voor jou:

dat deze allemaal uit mogen komen.

2024 is een schrikkeljaar. Om een baan rond

de zon te maken, heeft de aarde 365 dagen en

6 uur per dag nodig. Daar komen we niet aan

met 7 maanden van 31 dagen, 4 maanden van

30 dagen en 1 maand van 28 dagen. Om dat te

compenseren hebben we eens in de 4 jaar (4 x

6 uur = 24 uur) een schrikkeldag.

U zal het waarschijnlijk gemerkt hebben. Onze

huiskrant zit in een nieuw kleedje met nieuwe

rubriekjes en hopelijk nog meer leesplezier.

TWIN
TIG
VIER elke dag in 2024

EN
TWIN
TIG
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Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...

"Ik ben gaan kijken naar de

kinderen die zijn komen

optreden. Ze hebben heel mooi

gedanst. Ik zie heel graag

kinderen. Ik heb zelf tien

achterkleinkinderen,

Alice, bewoonster Lavendelhof

"Ik ben in de cafetaria naar de Sinterklaasdansjes van de kinderen gaan

kijken. Het was heel leuk om al die kleine dotjes te zien dansen. Ze hebben

zelf voor ons gezongen. De liedjes die ik kende, heb ik meegezongen. Ik

danste en zong vroeger veel."

Simone, bewoonster Kersenlaan

Januari 2024
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"Het kerstkoor is kerstliederen

komen brengen in de cafetaria. Het

was heel aangenaam om naar te

luisteren. Ik heb van mijn

namiddag genoten."

Lucienne, bewoonster Rozenlaan

"De kerstmarkt was heel gezellig. Er waren verschillende verkoopstandjes

met mooi kerstgerief. Ook onze hobbyclub had een kraampje. Daar zag

ik de kaartjes en conituur die ik heb helpen maken. Ik heb ook een

heerlijk vers gebakken wafel gegeten."

Laura, bewoonster Kersenlaan

Januari 2024
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Wist je dat popcorn al duizenden jaren
bestaat?
Archeologen vonden in Mexico resten van
popcorn die teruggaan tot 3600 vóór Christus.

Wist je dat popcorn alleen van een
bepaalde soort maïs gemaakt kan worden?
Alleen de zea mays everta maïskorrel kan
popcorn worden.

Wist je dat popcorn popt doordat er een
klein druppeltje water in de maïskorrel zit?
Bij het verwarmen zet dat uit en daarom
ontploft de maïskorrel. Dat gebeurt bij 175 à
180°C. Maïskorrels die te oud (en dus
uitgedroogd) zijn of die aan de buitenkant
beschadigd zijn, zullen niet poppen.

Wist je dat popcorn niet zo ongezond is als
je zou denken?
Het bevat veel antioxidanten en vezels én is de
enige snack die gemaakt wordt van 100%
onbewerkte volkorenmaïs. Natuurlijk, als je ‘m
doordrenkt met suiker of chocolade gaat dat
gezondheidsaspect niet meer op.

Wist je dat popcorn vooral in Amerika
populair is?
Amerikanen eten zoveel popcorn per jaar dat
je er 50 keer een volledig voetbalstadion mee
zou kunnen vullen.

Wist je dat popcorn de oficiële snack van
de Amerikaanse staat Illinois is?
Al zijn er zeker 6 steden in de Amerikaanse
Midwest die zich ‘Popcorn Capital of the World’
noemen.

Wist je dat het Christoffel Columbus was
die de Europeanen eind 15de eeuw liet
kennismaken met popcorn?
Hij ontdekte de snack op zijn ontdekkingsreis
naar Amerika.

Wist je dat Indianenstammen lang geleden
hun popcorn al smaak gaven met kruiden
en specerijen?

Bron: https://www.libelle-lekker.be/
artikelen/179935/10-dingen-die-je-nog-niet-
wist-over-popcorn

Wist je dat?Wist je dat?

Wist je dat het op 19 januari Internationale Popcorndag is?

Januari 2024
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Ingeborg Sergeant - Door de wind

Door de wind

Door de regen

Dwars door alles, door alles heen

Ik zie je voor me

Met m'n ogen dicht

Ik kan je voelen

Met m'n hart op slot

Ik hoor je praten

Maar je bent er niet

Je bent er niet

Ik voel me verloren

Als ik jou moet verliezen

En ik blijf van je dromen

Want ik kan je niet missen

Ik kan je niet missen

Refrein

Ik voel je naast me

Als ik 's nachts op straat

Wil vergeten

Wat in mijn ogen staat

Geschreven

Je moest eens weten

En ik wil me verliezen

In de roes van een winnaar

En ik zou willen schreeuwen

Maar ik kan alleen zingen

Refrein

Door een zee van afstand

Door een muur van leegte

Door een land van stilte

Door een muur van leegte

Door de wind

Bron: https://muzikum.eu/nl/stef-bos/door-de-wind-songtekst

Refrein:

Door de wind

Door de regen

Dwars door alles heen

Door de storm

Al zit alles me tegen

Door jou

Ben ik nooit alleen

Oude liedjesOude liedjes

Januari 2024
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Lach van de maand
Twee sneeuwvlokken komen mekaar tegen.

Zegt de één tegen de ander: "Waar ga jij heen?"

"Ik ga naar Oostenrijk een feestje bouwen! En jij?"

"Ik ga naar België, paniek zaaien!"

**********

Jef en Staf zitten van een streekbiertje te genieten op het terras van hun

stamcafé.

Zegt Staf:"Ken jij het verschil tussen Onze-Lieve-Vrouw en een moderne vrouw?"

Staf denkt diep na, neemt een slok van zijn pint, mompelt iets tussen zijn tanden

en moet tenslotte bekennen dat hij het niet weet.

"Awel", zegt Jef, "het is nochtans heel simpel. Onze-Lieve-Vrouw vluchtte op een

ezel en liet alles achter. Een moderne vrouw daarentegen vlucht met alles en...

laat de ezel achter!"

Januari 2024
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In het lavendelhof verwelkomen we dhr. André

Marysse. André is geboren op 4 mei. Hij was

priester en heeft 20 jaar lang in Frankrijk

gewoond. André komt uit een warm gezin van 7

kinderen. Vroeger las hij veel boeken en deed hij

pastoraal werk. André kijkt graag naar

eucharistievieringen op de televisie. Hij geniet ook

van de gebedsdiensten in het woonzorgcentrum.

Januari 2024
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Gespot

Wie vind je er?

Dag in, dag uit staan

onze medewerkers klaar

voor de bewoners. Maak

even kennis met enkelen

van hen.

op de afdelingop de afdeling
Rozenlaan en KersenlaanRozenlaan en Kersenlaan

"Mijn taken zijn de

bewoners wassen, eten

opdienen, mictietoer

doen, een babbeltje slaan

wanneer men het

moeilijk heeft... kortweg

er zijn voor de bewoners.

Ik heb voor dit beroep gekozen omdat ik heel

veel liefde terugkrijg van de bewoners."

Febe, zorgkundige

"Ik sta mee in de zorg.

Doktersconsultaties

begeleiden, medicatie

opvolgen, overleggen,

coaching behoren tot

mijn taken. Zelf vind

ik het belangrijk dat

iedereen op onze

afdeling zich welkom voelt zowel

bewoners, familie als personeel."

David, hoofdverpleegkundige

"Ik sta in voor de

verzorging van de

bewoners: wassen,

inspuitingen geven,

bloedafnames

doen, medicatie

toedienen en

dergelijke. Ik doe

mijn job echt graag. Het belangrijkste voor

mij is dat de bewoners tevreden zijn."

Jolien, verpleegkundige

"Ik zorg voor de opnames en houd de

wachtlijsten bij. Daarnaast help ik mee

met het kwaliteitshandboek. Ik bied

ook psychosociale ondersteuning voor

bewoners en familie."

An, medewerker sociale dienst en

kwaliteitsmedewerker

"Ik help bij de

maaltijden, het

wassen en de

animatie. Ik ben lid

van de werkgroep

dementie en volg

een opleiding tot

demiclown. Daarnaast ben ik de

inspiratiebron omtrent wonen en leven."

Wendy, woonleefbegeleider

Januari 2024
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"Ik help bewoners met hun activiteiten van

het dagelijkse leven. Ik begeleid ze bij de

maaltijden, tijdens het wassen en andere

betekenisvolle activiteiten. Ik stimuleer de

bewoners om zoveel mogelijk zelf te doen.

Zo voelen ze zich minder afhankelijk."

Sare, ergotherapeut

"Ik start mijn dag met een ochtendshift.

Dat houdt in dat ik het drinken aanvul,

het afval verzamel, de was ophaal...

Daarna doe ik technische klusjes van

meubels repareren tot muren verven.

Ik heb een gevarieerd takenpakket, wat

mijn job zo leuk maakt."

David, technische dienst

We laten ook een bewoner van Rozenlaan en Kersenlaan aan het woord...

"Verhuizen naar hier

was in het begin enorm

moeilijk. Een vreemd

huis, vreemde mensen,

maar ik ben hier warm

ontvangen. Nu woon ik

hier heel graag."

Cecile, bewoonster Kersenlaan

"Ik breng elke dag de

bewoners samen in de

kinezaal om te bewegen.

Bewegen is gezond, zowel

op fysiek als mentaal

vlak. Om die redenen

motiveer ik iedereen om

te komen sporten."

Heidi, kinesitherapeut

"Ik ben hier graag. Het eten is

goed en er is elke dag wel iets

te doen. Ik ga graag naar de

kine om te stappen en te

ietsen. Ik ken hier ook veel

mensen van vroeger."

Julien, bewoner Rozenlaan

"Ik maak iedere dag de

kamers, badkamers en

leefruimtes schoon. Af en

toe een babbeltje met de

bewoners doe ik ook graag.

Mijn collega's zijn één voor

één super!"

Katy, schoonmaak

"Wij zorgen voor het

eten van de bewoners,

Wij controleren de

bestellingen, bereiden

de maaltijden, dienen

de maaltijden op, doen

de afwas..."

Veroniek, keuken

Januari 2024
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JANUARI 2024 – ONZE BESTE WENSEN!

Al hebben de oudejaars- en nieuwjaarsdagen

een eigen drukte, toch houden mensen even

halt. Je kijkt terug op wat voorbij is en

verwacht hetgene wat gaat komen. Je draagt

misschien nog pijn om het voorbije en je

hoopt op beterschap. Je beseft wat niet goed

was en je maakt voornemens voor de

toekomst.

Altijd staan wij tussen ‘gisteren’ en ‘morgen’,

maar misschien wat sterker in de

nieuwjaarsmaand januari.

Het lijkt wel een beetje niemandsland, een

oase van goede wil, van hartelijkheid en lieve

wensen, midden de donkerte van deze

wintertijd en van zoveel geweld in onze

wereld.

Meer dan op andere dagen worden wij

aangesproken met de beste bedoelingen.

Wanneer zij worden uitgesproken vanuit een

gemeende dankbaarheid, getuigen zij meteen

van een bereidheid tot verder engagement,

tot blijvende zorg en vriendschap voor elkaar.

Elkaar Nieuwjaar toewensen getuigt daarom

van vertrouwen in de toekomst, omdat je

weet dat je er niet alleen voor staat. Gisteren

niet en ook morgen niet.

Zovele mensen gaan met je mee verder op

weg. Onze God laat ook jou nooit alleen! “Ik

zal er altijd zijn voor jou”.

Geef ons, Heer, een nieuw begin. Leg er jouw

bezieling in,

dat wij ons oprecht verblijden omdat Jij ons

komt bevrijden.

Leer ons weer het wachten aan en voor

redding openstaan.

Laat aan zwakke mensen weten dat Je hen

niet bent vergeten.

Maak onze ogen helder klaar en ons doen en

laten waar,

om ons naar jouw Zoon te richten die het

duister komt verlichten.

Januari 2024
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Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed
Denise Fouquet

Julia Van Den Abeele

Lucien Monsecour

Monique Trossaert

Paula Vander Guchten

05/12/2023

09/12/2023

12/12/2023

16/12/2023

18/12/2023

Een positieve noot

AfscheidAfscheid

Niet elke dag is goed,
maar er zit iets goeds in
elke dag!

Nieuwe bewoners

André Marysse

Paula Vander Guchten

Nieuwe medewerkers

Roosje Hellinckx, duaal leren

Stefanie Note, nachtverpleegkundige

Januari 2024
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De voet is een complex en ingewikkeld lichaamsdeel met verschillende structuren en functies. Alles

in de voet moet op de juiste manier samenwerken en bewegen om te kunnen lopen en springen.

De voet moet dus stabiel en beweeglijk zijn.

Een voet kan door het enkelgewricht naar 4 verschillende richtingen bewegen.

Doe deze 2 oefeningen mee om de voetspieren te versterken:

1. de voet naar binnen en naar buiten draaien

2. tenen optrekken en op de tenen gaan staan

Een studie toonde aan dat een voetmassage zorgt voor een verbeterde gemoedstoestand, minder

stress én een lagere bloeddruk. Uiteraard hoef je niet per se een medische reden te hebben om te

genieten van een voetmassage. Ze zijn in alle gevallen een weldaad voor je hele lichaam.

Ook een bezoek aan de pedicure kan infecties van

wondjes vermijden, en zij kan de eerste problemen bij

jouw voeten opmerken en behandelen.

Fit en gezond

MET DE VOETEN SPELEN...

Januari 2024
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Dementie is uit onze maatschappij niet weg te denken.

Daar waar theorieën en wetenschappelijke uitleg tekort komen, kunnen gedichten

een aanvulling zijn. Het lezen ervan kan een gevoel van herkenning en

verbondenheid oproepen. Neem alvast even wat tijd.

"Ik, Eleonoor, vond dit gedicht in mijn 87-jarige vader

zijn portemonnee. Ik denk dat hij het heeft uitgeknipt

toen hij merkte dat hij de grip op de realiteit begon te

verliezen.”

Naar aanleiding van week van de ‘poëzie’: 25/01/24 tot 31/01/24

Januari 2024
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We vieren mee met...
De jarigen van december en januari worden samen gevierd op

woensdag 10 januari tijdens het ontbijtbuffet in de cafetaria.

Proiciat aan:

IN DE
KIJKER

Bewoners

Edwise Paul

Monique De Mulder

Simone Van Den Berghe

Nicole Potvin

Alice De Paepe

Medewerkers

Jolien Dequae

Mieke Gorré

Anja Van Waeyenberghe

Wendy Van Ruyskensvelde

Heidi Vermeulen

Veroniek Bockstaele

Magali De Keyzer

Bewoners

10 januari

15 januari

18 januari

27 januari

28 januari

Medewerkers

5 januari

7 januari

11 januari

17 januari

19 januari

26 januari

28 januari

We willen iedereen van harte bedanken om de cava- en

koekenverkoop te steunen. In het bijzonder medewerkster Mieke Gorré

die maar liefst 20 Milka pakketten en 22 dozen cava verkocht.

Er werden dit jaar in totaal 51 dozen en 33 lessen cava Flama d'Or

verkocht. Van de Milka pakketten werden er 239 stuks verkocht. Dat

zijn maar liefst 100 koekenpakketten meer dan vorig jaar!

Hiermee kunnen wij opnieuw tal van uitstappen en activiteiten

organiseren voor de bewoners in het woonzorgcentrum.

Januari 2024
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Driekoningenactiviteit: 4 januari

Op donderdagnamiddag 4 januari gaan de Driekoningen van deur tot deur zingen.

Nieuwjaarsreceptie: 5 januari

We verwelkomen jullie met bezoek op de Nieuwjaarsreceptie voor een hapje en een drankje.

Ontbijt jarigen: 10 januari

Op woensdag 10 januari vieren we de jarigen van december en januari met een heerlijk ontbijt.

Avondmaal: 11 januari

Onder voorbehoud.

Spelletjes VBS Scheldewindeke: 12 januari

Onder voorbehoud.

Filmnamiddag: 15 januari

We toveren de cafetaria om tot een bioscoopzaal. Kom genieten van een ilm met popcorn.

Oliebollennamiddag: 16 januari

Op dinsdagnamiddag 16 januari worden jullie getrakteerd op oliebollen.

Feestmaaltijd: 23 januari

Geniet van de feestmaaltijd konijn met pruimen!

Jaaroverzicht fotoreportage: 26 januari

We overlopen het voorbije jaar met een fotoreportage.

DECEMBER

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op vrijdag 2 februari vieren we Lichtmis met pannenkoeken!

• Op vrijdag 9 februari krijgen we een carnavalstoet te zien van de Vrije Basisschool.

• Op maandag 12 februari is er het personeelsoptreden voor carnaval.

• Op woensdag 14 februari worden de koppels extra in de watten gelegd met een Valentijnsdiner.

Januari 2024
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