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14 FEBRUARI is het Valentijn. Ook in ons woonzorgcentrum laten we 
dit niet ongemerkt voorbijgaan.  Op de cover Irma Van Nieuwenhove 
en Roger Van Keymeuelen, reeds 66 jaar gelukkig met elkaar! 
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EDITORIAAL  
 

Heb jij je Valentijn al gevonden? Wel hier een nieuwtje dat  
kan helpen. Kussen helpt vrouwen de ideale man te 
ontdekken. Het is een techniek om beter potentiële partners 
te kunnen beoordelen. Zo kan een vrouw een man beter 
inschatten via smaak en geur en zo kan ze aanvoelen of ze bij elkaar passen. 
Een onderzoeker aan de universiteit van Oxford wou het doel van dit menselijk 
‘gebruik’ proberen te vatten. Uit de informatie van 900 personen blijkt dat 
vrouwen meer belang hechten aan het kussen en selectiever zijn in het kiezen 
van een partner. In elke cultuur wordt er gekust in menselijke relaties. Het is 
bijna uniek aan de mensensoort en komt vaak overal voor. Ook chimpansees 
en bonobo’s kussen erop los. 
Toch weten de wetenschappers nog steeds niet precies waarom het kussen 
zo wijdverbreid is en welk doel het dient. Wat vast staat is dat we een heleboel 
informatie doorgeven bij het kussen en het helpt in de zoektocht naar de ware. 
 
ZOENEN EN BEGROETEN IN ANDERE LANDEN: 
In Spanje geven ze elkaar twee zoenen. 
In België zijn we vrijgeviger: wij geven er drie. 
In Nieuw-Zeeland wordt er geneusd in plaats van gekust, maar dit moeten dan 
wel bekenden zijn. 
In Indonesië is zoenen verboden. Aanraken wordt beschouwd als 
huwelijksaanzoek. 
In het Midden-Oosten mogen alleen leden van dezelfde sekse elkaar 
kussen. 
In Nepal mag je de vrouwen niet aanraken bij de begroeting. Mannen 
lopen wel arm in arm en zelfs hand in hand. 
In Amerika geeft een man de vrouw met wie hij kennismaakt zeker geen 
zoen, zelfs geen hand. Hij zegt slechts “hi” en houdt afstand. Haar 
antwoord is dan even koel. 
Japanners buigen naar elkaar toe. Daar is handen geven onbeleefd. De 
persoon die het laagst in rang is, zal dieper buigen dan de ‘hogere’. 
Er zijn Chinezen die een zoen aanzien als kannibalisme. 
Dus wees gewaarschuwd! 
 

WAT HEEFT FEBRUARI IN PETTO? 
 

  Tijdens de handwerkclub in De Wijngaard op 9 februari kan je naaien, breien, 
haken,… Ook zin om iets moois te maken? Kom dan maar langs… 
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 Op 13 februari kunnen jullie proeven van een heerlijk streekgerecht 
‘geutelingen’ op iedere afdeling. 

 

 Op 15 en 16 februari kan u onze kunsttentoonstelling bezoeken in De 
Wijngaard van 14-16u. 
 

 De maandelijkse feestmaaltijd op 21 februari staat in het teken van Valentijn. 
De partners van de bewoners zijn welkom op dit romantische diner. 

 
  Op 22 februari heeft een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats in De 

Wijngaard om 14u30. Wenst u graag de ziekenzalving te ontvangen, geef dan 
een seintje aan het zorgteam. 

 

 We vieren carnaval op 23 februari met ‘ DJ KOEN’. Komen jullie mee vieren? 
Wie wordt er verkozen tot prins en prinses carnaval 2017? 
 

 Wie zijn geluk wil wagen en een mooie prijs wil winnen, kan deelnemen aan de 
bingo op 24  februari. 

 
  De jarigen van februari worden gevierd op 27 en 28  

februari. Proficiat aan: 
Myriam De Bruyn    04/02/1938 
Marie-Claire Janssens   11/02/1950 

 Roger Vandepontseele   11/02/1941 
Alain Dierickx    15/02/1948 
Zr. Andrea     15/02/1915=102! 
Godelieve Ceuppens   19/02/1934 
Monique Van Keymeulen  23/02/1937 

 André Houck    23/02/1939 
Pius Van Damme    24/02/1916= 101! 
Erna Vanhamme    24/02/1931 
Georgette D’Haeyer   28/02/1933 
Germaine Labee    28/02/1930 

 

WAT BRENGT DE TOEKOMST ONS? 
 

 We organiseren een intergenerationele activiteit op 2 maart. We gaan de 
kunstige toer op met de kinderen van personeel of uw 
(achter)kleinkinderen.  
 

 Frituur Francesco komt langs op 14 maart! Smakelijk! 
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 Op 16 maart is er een toneelvoorstelling ism de gemeente Brakel: ‘OUDE 

KOEIEN’ met Karin Jacobs en Vera Puts. Oude Koeien is een cabareteske 
en humoristische voorstelling met een snuifje tragiek, een nootje muziek 
en een vleugje gejodel. Voorstelling om 14u30 of 19u. Kaarten te 
verkrijgen aan het onthaal. 
 

IN ONZEN TIJD 
  

Als eerste op ons jaarprogramma ‘kunst’. Een groot aantal bewoners is zeer 
getalenteerd en heeft menig kunstwerk gemaakt. Van schilderijen tot 
handwerk. Op 15 en 16 februari stellen we deze kunstwerken tentoon in De 
Wijngaard. Niet alleen wat vroeger werd gemaakt zal te bewonderen zijn maar 
ook kunst vervaardigd door de bewoners tijdens onze kunstige crea-
activiteiten.  
 

VROEGER EN NU 
 

In onzen tijd reden we met de fiets langsheen de Verrebeekmolen. Hij 
doorstond reeds vele stormen maar is nog steeds een prachtige parel. 
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PRET EN VERZET  
 

Gisterenavond kwam ik thuis. ’t Vrouwtje was er nog niet. Om haar plezier te 
doen, steek ik een cd met haar favoriete muziek in, vervolgens laat ik het warm 
water lopen. Ik voeg er nog een schuimpje aan toe. 
Als ze dan thuiskomt, staat alles klaar om aan de afwas te beginnen… 
 

****** 
Een man in een kroeg helpt een dronken man van de grond af en biedt aan om 
hem thuis te brengen. Onderweg naar de auto valt de man drie keer en later, 
van de auto naar het huis, nog vier keer. De man belt aan en zegt tegen de 
vrouw: “Hier is uw man!” 
“Oh,” zegt de vrouw, “en waar is zijn rolstoel?” 
****** 
Op een feestje komen twee vriendinnen elkaar na vele jaren terug tegen. 
Vraagt Sofie : "Zeg, Isabelle, draag jij je trouwring niet aan de verkeerde  
vinger ?" "Dat klopt..." zegt Isabelle, "... maar ik ben dan ook met de verkeerde 
man getrouwd." 

 
TRAIN JE BREIN  
 

Herinner je je nog de oefening van vorige maand. We zochten 
bij de woorden de gepaste omschrijving. Deze maand doen 
we het omgekeerd. Zoek jij naar het passende woord bij 
volgende omschrijvingen.   
Tip: alle woorden hebben met de liefde te maken.  
 
Dag in februari waarop geliefden elkaar in de bloemetjes 
zetten: …………………. 
Sieraad dat gedragen wordt als symbool van het huwelijk: ……………….. 
Aanraking met de lippen als teken van genegenheid: ………………….. 
Aanstaande echtgenoot of echtgenote:…………………………. 
Samenzijn waarop men eet en danst na het voltrekken van de 
huwelijksplechtigheid: ………………….. 
Liefkozend tegen zich aandrukken:………………………… 
Iemand nooit verlaten, ook niet in moeilijke omstandigheden:…………………….zijn 
Spier die het bloed door het lichaam pompt:………………………. 
Offertafel waar je voor staat als je in het huwelijk treedt:…………………….. 
Brief waarin iemand zijn/haar liefde betuigt:………………………………. 
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BEWONER IN DE KIJKER 
 

Deze maand zetten we een bewoner van ‘Ter Tulpen’ in 
de kijker, namelijk Jules Van Waeyenberge, ook wel 
gekend hier in Brakel en in gans het Vlaamse land als ‘Jo 
Way’.  
Jules zijn carrière ging van start na een 
voordrachtwedstrijd in de Erwetegemse toneelkring in 1957. Hij trad op in zo’n 
35 stukken. In die periode zette Jo Way ook zijn eerste stappen als cabaretier. 
Hij trad op met een gezelschap voor het goede doel en zo was dit ook de 
beginfase van z’n one-man-show. Hij gebruikte zelfkritiek, om de mensen aan 
het lachen te krijgen. Dit was zo’n beetje de succesformule die hij hanteerde. 
Jules nam ook de rol als regisseur van de middenstandsjeugd aan en als zanger 
bij de muzikantengroep ‘The Panc Combo’ was hij te gast op talloze feestjes (de 
Wijnprinses in Steenhuize, de Bierfeesten in Oudenaarde, de Lichtfeesten van 
Gent, …). 
De one-man-show nam grote proporties aan  en hij werd gevraagd om feesten 
te animeren. De Elsterse bosfeesten, de Opbrakelse voetbalfeesten en de 
Michelbeekse Handelsbeurs presenteerde hij 17 jaar lang achter elkaar. Hij 
noemde ze daarom ook graag ‘zijn drie marathons’. 
Jo Way was ook het komisch hart van feesten voor personen met een 
handicap, gepensioneerden en kinderen. Hij trad belangeloos op. Ook stond hij 
bekend als presentator van sportwedstrijden of kinderfeesten. 
Jules kan terugblikken op een geslaagde 40 jaar durende carrière als animator. 
Jules is ondertussen 87 jaar en leeft nog steeds voor de humor. 

 
DeMEN(S)tie 
 

Dementie en autorijden 
De auto is voor veel mensen, en vooral voor ouderen, een statussymbool. Het 
is een zekere vorm van onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Je kan overal 
naartoe en dit op eigen houtje. Je doet zelf je boodschappen, gaat op de koffie 
bij vrienden en kan de kleinkinderen van school afhalen.  
Iedereen vindt natuurlijk van zichzelf dat hij een goed chauffeur is. Maar 
misschien kreeg u al eens te horen dat u ongepast snel of traag of veel te dicht 
langs de kant of het midden van de weg reed. Misschien willen sommige 
mensen liever niet meer met u of uw familielid mee in de auto. Is het u wel 
eens overkomen dat u of uw familielid plots niet wist waar u was, terwijl u toch 
in een bekende omgeving was? Kwam het wel eens voor dat u aankwam bij uw 
vroegere woonplaats, terwijl u al verhuisd bent en u eigenlijk naar uw huidige 
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huis wou? Kwam u wel eens thuis of bij vrienden of familie zonder dat dit de 
bedoeling was, omdat u eigenlijk naar ergens anders op weg was?  
Dit lijken misschien ‘van die dingen die kunnen gebeuren’, maar ze kunnen de 
eerste tekenen aan de wand zijn. Daarom is het belangrijk om na te gaan of er 
slechts sprake is van ‘een onverklaarbaar feit’ of ‘verstrooidheid’, of dat deze 
elementen indicaties kunnen zijn van een ernstiger problematiek zoals 
dementie. 
Het is niet zo dat u, wanneer de diagnose dementie gesteld is, onmiddellijk uw 
rijbewijs dient in te leveren. Vaak kunnen mensen met dementie in het 
beginstadium zichzelf nog zonder problemen verplaatsen met de wagen en zich 
in het verkeer begeven. 
Of u nog met de auto kan rijden als u aan dementie lijdt, hangt af van je 
rijgeschiktheid. 
Rijgeschiktheid wordt bepaald door medische voorwaarden en condities, die 
wettelijk vastliggen. Al dan niet rijgeschikt zijn, is een medische beslissing en 
kan enkel genomen worden door een arts. Deze arts kan uw eigen huisarts zijn, 
uw neuroloog, psychiater, oogarts enz… 
Eigenlijk is het zo dat eender welke arts aan wie u vraagt of u rijgeschikt bent, 
daarvoor aangesteld is als ‘keurend’ arts: hij moet ‘keuren’ aan de hand van de 
medische voorwaarden of u (nog) rijgeschikt bent. Uiteraard kan uw familie of 
eender wie u vertellen dat u niet meer of juist nog wel rijgeschikt bent. 
Misschien klopt dit wel, echter dit oordeel heeft geen wettelijke waarde. Enkel 
het oordeel van een arts heeft een wettelijke waarde. 
Uzelf of uw arts kan ook  de hulp inroepen van het CARA. Het CARA beoordeelt 
de rijgeschiktheid van mensen met functiestoornissen, bijvoorbeeld dementie. 
Een rijbewijs hebben of houden is geen alles-of-niets zaak. In de mate van het 
mogelijke wordt er een evenwicht gezocht tussen persoonlijke belangen en de 
verkeersveiligheid in het algemeen. 
 

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, Afdeling CARA 
Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel 
Tel: 02 244 15 52      e-mail: CARA@bivv.be 

 
PASTORAAL – LITURGISCHE TINTEN 
 

Traditiegetrouw viert de Katholieke Kerk ieder 
jaar op 11 februari de eerste verschijning van 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan Bernadette. 
Lourdes is een stad in de hoge Pyreneeën  in 
Frankrijk. Het is de grootste katholieke bede- 
vaartplaats in Frankrijk. Het is gesitueerd in het 
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zuiden van het land en heeft ongeveer 17.000 inwoners. 
 

De herderin Bernadette Soubirous kreeg op 11 februari 1858 een visioen van 
de heilige Maagd Maria in de grot Massabielle bij Lourdes.  
Er zouden nog zeventien verschijningen volgen.  
Op de plek van de verschijningen werd een kerk gebouwd ter ere van de 
Onbevlekte Maagd en zoals we allen weten groeide deze uit tot één van de 
drukst bezochte bedevaartsoorden ter wereld. 
 

In 1864 werd er een standbeeld opgericht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes bij de plaats van de verschijningen. Er werd een kapel gebouwd die al 
spoedig te klein werd en ging dienen als crypte voor de eerste basiliek, de 
Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis.  
In de loop der jaren kwamen hier nog twee basilieken bij en verschillende 
andere gebouwen, die thans alle deel uitmaken van het Heiligdom van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes. 
 

Bernadette Soubirous trad in 1866 het klooster van Nevers en werd in Rome 
heilig verklaard in 1933. 
 

Genezingen 
De Kerk heeft verschillende wonderbaarlijke genezingen erkend. Hiervoor werd 
in 1905 het Bureau van de medische vaststellingen en in 1947 het 
Internationaal Medisch Comité van Lourdes opgericht. Op 11 november 2005 
werd door het Vaticaan de 67e officiële wonderbaarlijke genezing erkend.  
 

Bedevaarten 
Het hele jaar door maar vooral vanaf 11 februari tot eind oktober komen 
miljoenen pelgrims uit heel Europa, maar ook uit andere delen van de wereld, 
naar het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes om er te bidden. Vooral 
de kaars- processies en de sacramentsprocessies zijn indrukwekkend. 
 

Er zijn veel plaatsen, voornamelijk in Europa, waar de grot van Lourdes 
nagebouwd is. Kijk maar bij ons in de streek… 
 

Troost, kracht en bemoediging 
Door Zijn voorliefde voor kleine mensen zoals de eenvoudige herderin 
Bernadette Soubirous, maakt God zijn grote liefde voor ons allen duidelijk. 
Het grote wonder van Lourdes ligt niet zozeer in de wonderlijke genezingen, 
maar in het stille, nederige gebed, recht uit het hart van vele mensen.  
In het gelovig samen-voelen en samen-zijn van zieken en gezonden, van arm en 
rijk rond die eenvoudige vrouw van Nazareth, die moeder werd van Gods Zoon. 
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Laten we ons verbonden voelen met alle mensen voor wie Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes een bron van troost, kracht en bemoediging is en dit concreet 
gestalte geven.  
 
GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES 
Goede God, er is zoveel dat ons gelukkig maakt, 
zoveel waaraan wij vreugde beleven,  
schenk deze vreugde aan allen die weinig geluk kennen. 
Wij denken aan de mensen die ziek zijn, 
aan hen die niet kunnen slapen van de zorgen, 
aan mensen zonder werk, 
aan mensen die het niet meer aankunnen. 
Wees voor allen een bron van troost, kracht en 
bemoediging. 
Blijf met uw zegen bij onze wereld  
en waak over uw schepping, waarin wij leven. 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes  
Bid voor ons. 
 
 

OP DE HOOGTE  
 

OVERLIJDENS  
 

Paula Troncquo   24/12/2016 
Gabriëlle Labiau   25/12/2016 
Marie-José Meyfroidt  27/12/2016 
Julien Vandendriessche    8/01/2017 
Clara Ponceau   16/01/2017 
Marie-Jeanne De Puydt  17/01/2017 
Georgette Van Hamme  18/01/2017 
 
GEBOORTES 
 

Warre, 12/01/2017, kleinzoon van Hilde Van Den Haute, Mobiele equipe 
Mieke, 10/01/2017, kleindochter Bert Viville, monitor Het Acaciaplein 
 

NIEUW PERSONEEL 
 

Corine Keymeulen   zorgkundige Het Acaciaplein.  
Viviane Lannau   poetsvrouw 
Labieze Anke   verpleegkundige De Korenbloem 
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WAAR HET GOED IS TE LEVEN… 
 
 
 

We namen deel aan de kerstviering in de kerk van 
Opbrakel ism schooltje van Opbrakel op 23/12/16 

Na de kersteucharistie op 
23/12/16 was het genieten van 
een lekker glaasje glühwein  

Het Sint-Pieterskoor van Brakel verblijdde 
ons met een optreden op 27/12/16 

Er werd veel gedanst tijdens het optreden 
van Patrick Van Daele op 28/12/16 

We 
wuifden 
2016 uit 
met cava 
en hapjes 
op 
30/12/16 

Kinderen brachten het kerstverhaal op 21/12/16 

 



ANIMATIEKALENDER FEBRUARI 2017 

 

 

 
 

 

 
 

 

De Korenbloem           1 Kunst 2   3 

Ter Tulpen                     

Het Rozenhof         Verwenbad           

Het Acaciaplein         Snoezelbad/Geheugenoefeningen Kunst   Bloemschikken   

De Beukendreef         Snoezelen   Bloemschikken   Februarispel    

De Eikenberg         Snoezelen, snoezelbad       Naambordjes   

De Wijngaard         Eucharistie   Petanque   Inpakken   

De Korenbloem   6   7   8   9   10 

Ter Tulpen                     

Het Rozenhof     Atelier       Valentijnsquiz       

Het Acaciaplein Streekverhalen   Inpakken snoep    Snoezelen+pups/Bijbelverhalen Kunst   Sjoelbak   

De Beukendreef Crea Valentijn   Verhaalnamiddag    Snoezelen/Snoezelbad   Crea Valentijn   Nestkast   

De Eikenberg Bloemschikken   Klankschalen   Snoezelbad   Spel   Gateau maken   

De Wijngaard Kunst   Bloemschikken   Eucharistie   Handwerkclub   Dans met schooltje   

De Korenbloem Geutelingen  13   14   15   16   17 

Ter Tulpen Geutelingen    Klankschalen               

Het Rozenhof Geutelingen   Individuele therapie               

Het Acaciaplein Geutelingen   Februarispel           Nestkast   

De Beukendreef Geutelingen   Woord en klank Valentijn           Papiercrea   

De Eikenberg Geutelingen   Kaartjes maken               

De Wijngaard     Woord en klank Valentijn   Kunsttentoonstelling   Kunsttentoonstelling   Spel   

De Korenbloem   20 Ontspanningsmoment  21   22   23   24 

Ter Tulpen     Ontspanningsmoment               

Het Rozenhof Servetten   Ontspanningsmoment, Atelier             

Het Acaciaplein Reminiscentie   Ontspanningsmoment   Snoezelen/Geheugenoefeningen     Knutselen   

De Beukendreef Contactkoor   Ontspanningsmoment   Snoezelbad       Naambordjes   

De Eikenberg Streekverhalen   Ontspanningsmoment   Snoezelen           

De Wijngaard         Eucharistie ziekenzalving   Carnaval DJ Koen   Bingo   

De Korenbloem   27 Verjaardagsfeest 28             

Ter Tulpen     Verjaardagsfeest               

Het Rozenhof     Verjaardagsfeest               

Het Acaciaplein Verjaardagsfeest   Verwennamiddag               

De Beukendreef Verjaardagsfeest   Zitgym                

De Eikenberg Verjaardagsfeest                   

De Wijngaard Prikbord onthaal                   
 


